
      Orde van dienst voor de 2e  zondag van de Advent      7 december 2025 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Het vrederijk – Edward Hicks, ca, 1834   

 

 Aanvang 9.30 uur in de Marktpleinkerk  

          Voorganger  :   ds. Gert Wybe van der Werff 
          Ouderling taakdrager:   Ina Kruizinga 
          Diaken taakdrager :   Herma Ufkes 
          Lector   :   Grietje Timmerman 
          Kindernevendienst :   Janny Geertsema 
          Organist  :   Jan Muller  
          Beeld/Geluid  :   Henk Kruizinga 
          Koster   :   Willem van der Laan 
   
           U kunt deze dienst bekijken en beluisteren via pgog.nl/online_meebeleven en 

klik op de liturgie van deze dienst. 
 

Orgelspel 

Woord van Welkom 

Aansteken van de tafelkaarsen    moment van stilte 

Votum 

http://pgog.nl/online_meebeleven


In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen. 

(allen gaan staan) 

Groet 
voorganger:  Genade zij u en vrede van God onze Vader 
  en van Jezus Christus, de Heer. 
allen:   Amen. 

 

Bemoediging en gebed van toenadering 

v:  Onze hulp is in de Naam van de HEER, 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
v:      Met ogen vol verlangen zien wij naar u uit. 
a:   Hier zijn wij God, uw kinderen. 
v:    Wij zoeken licht voor ons hart en ons leven, 
a:    wij zoeken licht voor onszelf en elkaar. 
v.    Breng ons samen en keer ons tot U. 
a:    Amen. 
 
Aanvangslied: (Psalm) 80: 1,2 

O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 
Wek op uw kracht en kom bevrijden 
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 
Die troont daar op de cherubim, 
gedenk uw dienaar Efraim, 
laat zijn gebed niet onverhoord! 
Herder Israëls, leid ons voort! 
 
Aansteken van de 2e Adventskaars 

 

Gebed om ontferming, met kyrielied 367d 

 

 
Adventsproject de Geluksbezorger: een prachtkoning 

Projectlied: (wijs lied 444: Nu daagt het in het oosten) 



Hoe kunnen mensen stralen? 
Hoe worden mensen blij? 
Wij horen in verhalen 
dat God dichtbij zal zijn. 
 

Tweede Advent: 

De koning van de vrede 

is eerlijk, wijs en goed. 

Hij laat de wereld weten 

wat God voor mensen doet. 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
v: De Heer zal bij u zijn 
a: De Heer zal u bewaren 
                                           (Gezang 117:1,3 (Lbdk) 

 

 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 11:1-10 
 
Lied: 439:1 
 
Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 



vraagt toegang tot ons hart. 
 
Tweede Schriftlezing: Matteüs 3:1-12 
 
Lied:  439:2,3 
 
Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan;  
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 
 
Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 
 
Overweging 

Orgelspel 

Lied: 448: 1,3,5,7,9 

Het volk dat wandelt in het duister 
zal een groot licht zien, een groot licht. 
Hef naar de hemel uw gezicht, 
met opgeheven hoofden, luister, 
 
Hij komt met vrede; en geen rampen 
geen oorlog en geen bitterheid 
zal er meer zijn, geen kind dat schreit, 
geen laarzen die in 't duister stampen. 
 
Er is een zoon voor ons gegeven, 
de Zoon van God die koning is, 
die 't licht is in de duisternis, 
de weg, de waarheid en het leven. 
 
Een sterke God, die de gebeden 
verhoren zal, die overwint. 
Eeuwige vader heet dat kind, 
en vorst van eindeloze vrede. 
 



En alle, alle mensen samen, 
die zullen voor zijn aangezicht 
staan zingen in het grote licht. 
En Hij kent allen bij hun namen. 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Mededelingen 

Slotlied:  466: 1,3,6 
 
O wijsheid, daal als vruchtbare taal! 
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal, 
op aarde plant het kwaad zich voort, 
de waanzin voert het hoogste woord. 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 
 
Ja kom, Gij wortel Isai, 
verlos ons van de tirannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o herder, sla de boze leeuw! 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 
 
Koning der volken, heers alom 
en, eerste van de aarde, kom! 
Gij hoeksteen, maak ons samen één, 
verzamel allen om U heen! 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 
 
Heenzending en zegen 
 
Collecte onder orgelspel 
 
 
 
 
Komende diensten in de PGOG 
 

Zondag 14 december 3e Advent + Viering H.A  

09.30 uur, De Verbinding Midwolda, pastor T. Huizing 

09.30 uur, De Ontmoeting Scheemda, drs. K. Oosterhuis 

09.30 uur, Marktpleinkerk Winschoten, ds. B. Altena 

11.00 uur, Dorpskerk Meeden, ds. F. Praamsma 



Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten 

 

Elke woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de 

Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een kaarsje aansteken. 

 

Bezinning & Cultuur 

8 december 

Een God die in mij gelooft 

Maandag 8 december van 19.30 – 21.30 uur Ons Gebouw Winschoten. De tweede 

avond over het boek van predikant Claartje Kruijff. Info en aanmelding: Hilda van der 

Woude (gespreksleiding) of Geesje Koers. 

14 december 

Adventswandeling 

Dit jaar is de wandeling ongeveer 7 km. in Smeerling. Vertrek 13.00 uur vanaf station 

Winschoten met eigen auto’s, Info & aanmelding tot 10 december bij Geesje Koers. 

Mededeling van de diaconie 

Via de kerkapp van de PGOG kan er ook geld overgemaakt worden naar de 

collectes. Ook gasten (die de app niet hebben) kunnen via de app op deze manier 

digitaal bijdragen aan de collectes. Er is een QR-code gemaakt, als u die scant, komt 

u meteen in het betaalscherm. 

 

 
 


